
Eigenzinnige benadering van het verschijnsel profetie  

 

De profeten kijken naar de menselijke 

samenleving vanuit de optiek van de Bewogen 

Nabije. De profeet schreeuwt over onrecht en 

ijvert voor gerechtigheid en vrede aangespoord 

door de stem van de Ene die hij/zij hoort te 

midden van situaties van onrecht en lijden maar 

ook met openingen voor hoop en verzet.  

Die Prophetie is een heel eigenzinnige 

benadering van het verschijnsel profetie. In zijn 

studie uit 1936 onderzoekt Heschel vooral de 

wisselwerking tussen de goddelijke hartstocht 

voor gerechtigheid die hij onderkent in de 

Tanach en het menselijke ethos van de profeet. 

Die geeft woorden aan de goddelijke 

geestkracht en drukt die uit in poëtische taal.   

In 1962 verscheen een Engelse vertaling met 

uitbreiding [The Prophets] van de hand van 

Heschel zelf. En in 2013 kwam bij uitgeverij 

Skandalon een Nederlandse vertaling uit van dit 

belangrijke werk. 

 
Meer weten over de cursus? Bel: 06 19152639 of 

mail met bwpvandenberg11@gmail.com 

 

Plaats van samenkomst: Utrecht  

Adres wordt na aanmelding bekend gemaakt.  
 

 

 

 

 

 

 

Docent:  

Bas van den Berg 

Vrijdag 19 september 

24/10, 14/11, 12/12, 16/1 & 20/2. 

10.30 - 15.30 uur 

 Prijs: € 250,-  
 Tevoren over te maken op         

 NL 80 RABO 0129 9836 59 o.v.v. ‘Heschel’. 

Aanmelden en meer informatie: www.stichtingpardes.nl 

Proefschrift van Abraham Joshua Heschel  


