
De bron van de Zohar    

De cursus wil een brug vormen tussen toen en 

nu; tussen verleden, heden en toekomst vanuit de 

bron van de Zohar, het Boek van het 

schitterende Licht. De onderstaande 

onderwerpen worden intensief bestudeerd: 
 
• Het begin, de hof van Eden, de keuze, de slang, 

de wereld van licht en duisternis. 

• De nieuwe wereld van Noach en Nimrod! Een 

kabbalistische cruise in de ark van Noach, de 

spiritualiteit van Noach en de woede van Cham 

en Nimrod. 

• Het offer van Abraham: Ons geloof wordt op de 

proef gesteld. 

• Jozef, in de put? De tsadiek gamoer, de 

volkomen rechtvaardige. Het boze oog dat geen 

vat op hem had. 

• Mozes, Tobias. Het licht van de schepping. De 

staf. De pleitbezorger van het Joodse volk. Zijn 

incarnaties. 

• Elija en Elisja de profeten die kwamen en 

komen.  

• David, de koning. De zanger. De strijder. Gods 

harpist. 

• Esther, de verborgene, de koningin, de blik op 

de toekomst en het verband met WO II. 

Plaats van samenkomst is in Utrecht. Het adres 

krijgt u na aanmelding. 

Meer informatie: www.stichtingpardes.nl 

 

Donderdag 18 september  

9/10, 13/11,11/12; 22/1, 12/2, 12/3 & 9/4 

10.30 - 15.30 uur 

 

 

Prijs: € 250,-  

Tevoren over te maken op         

NL 80 RABO 0129 9836 59 

o.v.v. ‘Zohar’. 

Het Boek van het schitterende Licht 
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